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  Kerk van de Eenheid in Christus 

                   Son 

              7 april 2024   
 

 2e zondag van Pasen 
  

 
 

Wij beginnen de dienst in stilte…… 

Welkom 

Aanvangswoord 
Een week geleden vierden wij het grote feest van Pasen: Jezus is 
opgestaan.  
Vandaag zijn we opnieuw samen. Zijn er inmiddels vragen in ons 
opgekomen, nu we weer de verschrikkelijke beelden op tv en in de 
krant hebben gezien? Twijfels misschien over de betekenis van de 
opstanding? Is het wel echt gebeurd? Is Jezus betrokken en 
aanwezig in onze wereld nu? Waarom merken we daar vaak niets 
van?  
Het evangelie van vandaag brengt ons midden in de kring van 
leerlingen en maakt ons deelgenoot van de verscheidenheid aan 
stemmingen en gevoelens die ook bij hen leven. Waar vinden we 
geloof ? Mag geloof ook samengaan met twijfel? 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied: 214:1,2 - Het licht dat weer opnieuw begon 
 
Bemoediging  
Onze helper is de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die barmhartig is vanaf het begin 
Die het werk van zijn handen nooit loslaat 
Die alles nieuw maakt 
Want Hij is trouw tot in eeuwigheid 
 
Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader 
en van Jezus Christus onze Heer 
in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Amen 
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Drempelgebed  
God van de eeuwige ontferming, 

U, die altijd met open hart  
en met open armen voor ons staat. 
Door de viering van het paasfeest 
wilt U ieder jaar opnieuw 
ons geloof tot nieuw leven wekken. 
Leid ons in uw liefde verder, 
stoot ons aan, iedere morgen, 
vuur ons aan met uw aanhoudende licht 
als tegenwicht tegen al het duister van deze tijd. 
Dat wij de geheimen leren verstaan 

van de Liefste der mensen, 
eerstgeboren licht, 
laatste woord van U, die leven geeft.  
Amen 
 
Zingen: Lied 214: 5,6,7,8 
 
Gebed om ontferming  
 

Glorialied: 634: 1,2  -   U zij de glorie, opgestane Heer 
(zo mogelijk staande) 
 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 
Lezing: Johannes 20:19-31 
 
Zingen: Lied 633: 1,2,3,4,5 - De lichtvorst, de ontluisterde, 
verheft zijn aangezicht 
 

Tweede lezing: 1 Petrus 1:3-9 
 
Zingen: Lied 982: 1,2,3 - In de bloembol is de krokus 
 
Overdenking  
 
Muziek 
 
Gedicht  

 
Zingen: Lied 600: 1,2,3,4,5 - Licht ontloken aan het donker 
 
Gebeden en gaven 
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Toelichting bij de gaven door de diaken 
Collectedoel: Voedselbank Best 

Rekeningnummer: NL24 RABO 0107 0873 32 
 
Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen 

 
Slotlied 608:1,2,3 -  De steppe zal bloeien 
zo mogelijk staande 
 
Zegen  
 

 

Muziek 
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Lied 214 

tekst Thomas Ken, vert. Willem Barnard; melodie Orlando Gibbons 

 

 

 

2. Hef op uw hart en uw gelaat 
gelijk het licht dat opengaat, 
wees als de engelen bereid, 
wijd God uw ganse levenstijd! 

 
5. De hemel immers is nabij! 
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij 
en door de stralen van uw gloed 
wordt alles wat er leeft gevoed. 

 

6. Dit is uw dag want Gij zijt daar, 
dit is een dag als duizend jaar. 
Verdrijf mijn zonde als de dauw, 
o God wie ik mij toevertrouw! 

 
7. Nu dan het licht verrezen is, 
loof Hem die ’t eeuwig wezen is 
en houd u voor de dag bereid 
dat Hij verschijnt in heerlijkheid. 
 

8. Lof zij de Vader, eeuwig licht, 
de Zoon, zijn enig aangezicht, 
lof zij de Geest, der liefde vuur, 
loof God vandaag van uur tot uur! 
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Lied  634 
tekst Henk Jongerius, mel. George Frideric Handel 

 

 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
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Lied 633 
tekst Jaap Zijlstra, mel. Orlando Gibbons 

 

 
 

 
2. De glorie van de dageraad 
verleent een hof zijn pracht, 
geweken is het rouwgewaad, 
de smartelijke nacht. 
 
3. Nu ons een licht is opgegaan, 
gewenteld onze steen, 
komen wij oog in oog te staan, 
niet langer dood-alleen. 
 
4. O teken dat zijn handpalm siert, 
zijn hartstreek en zijn voet, 
zijn onmacht heeft gezegevierd, 
de onschuld van zijn bloed. 
 
5. De liefde toont zijn aangezicht, 
een zonnelied breekt aan, 
vandaag zien wij het levenslicht, 

de Heer is opgestaan. 
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Lied 982 
tekst en melodie Natalie Allyn Wakeley Sleeth, vert. Andries Govaart 

 

 
 

2. Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 

 

3. In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
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Lied 600 
Componist Willem Vogel, Dichter Sytze de Vries 

 

 
2 Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
3 Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
4 Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
5 Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
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Lied 608  

tekst Huub Oosterhuis, mel. Antoine Oomen 
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2. De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 


